
 

 

Ik heb de maan gevangen 

 

In een grote regenplas 

dobbert de maan 

op donker water. 

Voorzichtig ga ik met een laars 

in de maan staan. 

De maan klotst en kronkelt. 

Met mijn knieën in het zand 

Roer ik met een vinger 

door de maan. 

De maan plakt aan mijn vinger 

en laat dan los. 

Ik sta op. 

Ik zie mezelf staan 

samen met de maan 

weerspiegeld in de plas. 

Ik sta op de maan vannacht. 
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