
 

 

Louis 

Terwijl nieuw leven zich aan alle kanten 

onweerlegbaar ontsloot 

reed onder brutaal bloeiende bloesems 

plots de dood voorbij 

Net als toen, maar nu 

verpakt in een stoet 

bedrukt duister onder een luidruchtige lucht 

En ik dacht aan 

hoe jouw onstuimigheid 

afscheidloos verdween 

in bedaarde aarde 

waaruit drie jaar later 

ondanks verlate tranen 

weer een kersverse lente lacht 
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