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Literatuur verrijkt je wereld.

stoorzender

het is ochtend en een feestje

of het leuk is - al vergeten

roer ik zwoegend in de schim van je opgepoetste
charmes, veins-maar-raak, je praat

nog steeds trouwens, doortjilpend

tot je de juiste frekwensie regelt

woon ik in een oorschelp?

zie ik eruit als een gnoom die ontworpen is voor
jouw laatste kakofonie

verbaal gekluisterd door salvo’s aan drama, jo ik ga
hoor

tenminste dat vertel ik mezelf

ik schrijf dit gedicht al in men hoofd maar

oh leuk samen fietsen

nee gezellig

vaker afspreken - ja koffie ja

even goeie vrienden; daarna blijf ik thuis
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